
24 uur Chiro 

 
Beste ouders en leden, 

 

 

 

We zijn er weer eens met onze 24 uur Chiro! 

Dit houdt in dat we zomaar even 24 uur aan een stuk chiro gaan geven, allemaal opgevuld met 

een geweldig programma. 

Omdat deze 24 uur wel wat anders is dan een gewone zondag middag, is deze enkel voor de 

oudste groepen, namelijk: De Toppers, Tippers, Kerels, Tip-10s en Aspiranten! 

 

Wanneer? 

 

We beginnen zondagmiddag 10 april om 12 uur, en we eindigen op maandag 11 april, om 12 

uur. Alles zal gewoon plaatsvinden op de Chiro zelf.  

We verwachten wel dat je zondag middag thuis al hebt gegeten, in de avond voorzien wij een 

BBQ! Maandag voorzien we ook een super-ontbijt, maar middageten wordt niet meer 

voorzien. 

 

Wat? 

In de namiddag is er een groot spel met heel de Chiro. In de avond kan je dan lekker smullen 

van de BBQ. Daarna is er een groot nachtspel en we sluiten de avond af met een kampvuur!  

 

Wat heb je nodig? 

 

We verwachten je op de Chiro zoals altijd, in je Chiro uniform 

Wat je wel extra moet meenemen: 

- Iets warm voor ’s avonds 

- Veldbed 

- Slaapzak 

- Zaklamp 

-15 euro voor eten, drank en versnaperingen → Deze €15 mag je overschrijven op volgend 

rekeningnummer: BE58 7360 2043 9479 met vermelding van: naam van uw kind+ groep. 

Gelieve de €15 over te schrijven voor de start van de 24 uur. 

 

Voor de jongsten? 

De jongste groepen (Biekes, Potters, Speelclub jongens en meisjes, Rakkers en Kwiks) 

hebben een gewone zondag (14-17u). Zij nemen ook deel aan het grote spel in de namiddag 

met iedereen! 

 

Indien je nog met vragen zit, kan je ons gerust contacteren! 

 

Groetjes, 

De Leiding 

 

 

 


