
Maandbrief november potters 
 

7/11: 

Vandaag gaan we pannenkoeken maken! 

 

 

 

 

14/11: 

We gaan het kamp verder afbouwen, dit keer met het extra materiaal dat we 

besteld hebben bij het inkoopteam! 

 

21/11: 

Het is Christus koning, dus wij gaan schaatsen! De brief met exacte uitleg van 

deze dag komt er nog aan, maar de jongens worden ’s ochtends verwacht voor 

de ‘mis’ en gaan in de namiddag schaatsen. 


